
THE GREAT DIVIDE 
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Silence trying to fathom the distance, 
Reaching out ‘cross the canyon carved by my hands, 
God is gracious sin would still separate us 
where it not for the bridge His grace has made us; 
His love will carry me. 
 
chorus: 
There’s a bridge to cross the great divide, 
A way was made to reach the other side; 
The mercy of Father cost His Son His life; 
His love is deep, his love is wide, 
There’s a cross to bridge the great divide. 
God is faithful; on my own I’m unable, 
He found me hopeless, alone and sent a Savior. 
He’s provided a path and promise to guide us 
safely all the sin that would divide us. 
His love delivers me! 
 
There’s a bridge to cross the great divide, 
A way was made to reach the other side; 
The mercy of Father cost His Son His life; 
His love is deep, his love is wide, 
There’s a cross to bridge the great divide! 
The cross that cost my Lord His life has given me mine! 
 
There’s a bridge to cross the great divide, 
There’s a cross to bridge the great divide, Oh 
There’s a bridge to cross the great divide, 
A way was made to reach the other side; 
The mercy of the Father cost His Son His life; 
His love is deep, his love is wide, 
The mercy of Father cost His Son His life; 
His love is deep, his love is wide, 
there’s a bridge to cross the great divide. 
 
God is gracious sin would still separate us 
were it not for the bridge His grace has made us; 
There’s a cross to bridge the great divide. 
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Vertaling 
 
De grote afgrond 
 
Stilte, proberend om de afstand te omvatten,  
reik ik uit over de afgrond door mijn handen geslagen. 
God is genadig,  
zonde zou ons nog steeds gescheiden houden  
als Zijn genade geen brug voor ons had gemaakt.  
Zijn liefde zal mij dragen. 
 
REFREIN 

Er is een brug om de grote afgrond over te steken.  
Een weg is gemaakt om de andere kant te bereiken.  
De genade van de Vader kostte Zijn Zoon het leven. 
Zijn liefde is diep, Zijn liefde is enorm.  
Er is een kruis om de grote afgrond te overbruggen. 
 
God is trouw, in mijn eentje ben ik niets waard.  
Hij vond mij zonder hoop, alleen en zond mij een redder.  
Hij voorzag ons van een pad en beloofde ons te leiden.  
Veilig langs alle zonden die ons gescheiden hielden.  
Zijn liefde bevrijdt mij. 
 
REFREIN 

Er is een brug om de grote afgrond over te steken.  
Een weg is gemaakt om de andere kant te bereiken.  
De genade van de Vader kostte Zijn Zoon het leven. 
Zijn liefde is diep, Zijn liefde is enorm.  
Er is een kruis om de grote afgrond te overbruggen. 
 
Het kruis dat mijn Heer Z’n leven kostte,  
heeft mij het mijne gegeven. 
Er is een brug om de grote afgrond over te steken,  
er is een kruis om de grote afgrond te overbruggen. 
 
REFREIN 

Er is een brug om de grote afgrond over te steken.  
Een weg is gemaakt om de andere kant te bereiken.  
De genade van de Vader kostte Zijn Zoon het leven. 
Zijn liefde is diep, Zijn liefde is enorm.  
Er is een kruis om de grote afgrond te overbruggen. 
 
God is genadevol,  
zonde zou ons nog steeds gescheiden houden,  
als Zijn genade geen brug voor ons had gemaakt. 
Er is een Kruis om de grote afgrond te overbruggen. 
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